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M.m.v. de Markuscantorij 

Een deel van de liturgie komt uit het oratorium ‘Als de graan-

korrel sterft…’ (tekst: Marijke de Bruijne | muziek: Chris van 

Bruggen, Anneke Plieger-van der Heide en Peter Rippen).  
 

orgelspel 
 

welkom door de ouderling van dienst 
 

we zingen lied 295: ‘Wees hier aanwezig’ (cantorij, refrein allen) 
 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel.

 
 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 

 
 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 

 
 

Dat wij U horen, dat wij U leven, 

mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel.  
 

 
 

Evangelielezing: Marcus 14, 12-21 

 

overweging bij de lezing uit Marcus 

 

we zingen lied 395 (1, 2 en 4) 

 



 
 

2. Op de avond van het paasfeest, 

heeft hijzelf ons uitgelegd, 

dat het brood ons werd gegeven 

als een teken van zijn leven,  

dat hij uitdeelt aan zijn mensen 

dat heeft hij gezegd.  

Refrein: Wij gaan rond… 

 

4. Op die maaltijd van het paasfeest, 

op de avond voor zijn dood 

zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 

op het feest waar jullie vrij zijn, 

op de maaltijd die God aanricht, 

en dat feest wordt groot! 

Refrein: Wij gaan rond…. 

 

collectes (1. Diaconie | 2. Kerk) | orgelspel 
 

 

 
1e cantorij, 2e allen:  

 
 

stem Avond waarop het brood wordt gedeeld,  als wordt gegeten  

het brood van de ellende, het brood van de haast,  

het brood van bevrijding, herinnering.  

Brood van genade.  
 

1e cantorij, 2e allen:  
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stem Avond waarop het brood wordt gedeeld,  als wordt gebroken  

brood van gemeenschap, brood van de troost,  

brood van het lijden, brood van de dood.  

Brood van wedergeboorte.  
 

1e cantorij, 2e allen:  

 
 

stem Laten wij dan allen nemen van dit brood  

en eten met elkaar,  

zoals wij, die leven met elkaar,  

lief en leed, het leven delen. 
 

cantorij  Brood der ellende, brood van de haast,  

brood der bevrijding, herinnering. 
 

stem Laten wij eten  

laten wij delen  

wat ons is gegeven aan lief en leed 

vreugde en smart.  

Brood de gemeenschap. 
 

allen (2x) 
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stem De keer dat het brood gebroken werd door Jezus,  

mens uit Nazareth, door Jezus die zijn leven lang vertelde  

van de eigen gang die hij moest gaan,  die voorbeeld was  

hoe toch het kwade te verslaan zonder geweld en wereldse macht, 

maar sterk door innerlijke kracht.  

Een mens, een man, een spiegel van wat uit een andere wereld 

kwam,  wat uit een andere wereld komt  

en woont onder ons, wacht op ons, tot wij het woning geven.  

Dan krijgen wij de wijsheid hoe met anderen te leven,  

voor anderen te zijn,  

zich weg te geven wanneer dat nodig is. 

 

Marcus 14, 22-24 

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, 

deelde het uit en zei: “Neem hiervan, dit is mijn lichaam.”  En hij nam een be-

ker, sprak het dankgebed uit en gaf hen de beker, en allen dronken eruit. Hij 

zei tegen hen: “Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen 

vergoten wordt.” 
 

allen (2x) 

 
 

delen van brood en wijn 
 

Onze Vader 
 

Lofpsalm: psalm 81 (1, 4 en 8) 
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4. God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is 't en recht 

nu en t' allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 

8. Ik ben Hij-die-is: 

God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 

van de slavernij 

maakte Ik u vrij: 

hebt gij nog te vrezen? 

Marcus 14: 26 

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg… 

 

stem  Samen gegeten, samen gedronken 

 samen gemeenschap geweest  

en nu weer alleen. 

Alleen? 
 

cantorij     In de stilte van de nacht met mijn vrienden, met mijn vrienden 

          word ik bang, beangst en bang, zo vlakbij mijn trouwe vrienden. 
 

stem Driemaal gevraagd om met mij te waken, 

 driemaal zo moe, zijn jullie gaan slapen, 
 

cantorij    In de stilte van de nacht groeit de wanhoop, groeit de wanhoop, 

    slechts verlatenheid en angst, ja, van God en mens verlaten. 
 

stem Verborgen God, laat Je toch vinden, 

 treedt toch tevoorschijn, laat Je zien! 

 Wij zoeken Jou met hart en zinnen, 

 wij zoeken Jou met hart en ziel! 
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allen (2x)  

 
 

stem Driemaal gevraagd of jij hem zou kennen,  

driemaal gevlucht in niets dan ontkenning. 

 
1e cantorij, 2e allen 

 
 

stem  En zij zochten een reden om hem te doden… 

 

stilte  
 

we verlaten in stilte de kerkzaal 
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Morgen begint de Paaswake om 21:00 uur  

in de Markuskerk 

 met vier zangers van het jongerenkoor YRDV. 

 


